


leegte en verlangen
een verkenning in de stille week

een verlangen

Michel de Certeau SJ, een theoloog uit de vorige eeuw, schrijft dat de ervaring van het lege graf de
essentie is van het christendom: de steen is weg, het graf is leeg, iemand is er niet meer. Zo, zegt hij,
ontstaat een diep verlangen. In de psalmen, duizenden jaren oude Hebreeuwse poézie, is dat verlangen
ook voelbaar. Veel psalmen spreken van verlangen naar een God die vaak afwezig lijkt maar op wie de
schrijver bijna tegen zijn ervaring in, toch vertrouwt. De psalmschrijver vraagt God om hulp, om behoed,
gehoord, doorgrond, gedragen te worden.

in steen

De stille week voor Pasen is een mooie tijd om dit verlangen te verkennen. Deze week is Anjet van Linge
in de kerk in Eenrum aan het werk. De kerk is open en je bent welkom om te vertellen welke verzoeken
uit de psalmen voor jou belangrijk zijn. Deze woorden maakt zij dan in steen. Want misschien verlangen
ook wij er wel naar gered, gezien en gekend te worden, maar weten we niet meer zo goed door wie?

getijdengebed

Het werk wordt ingebed in een getijdengebed: drie maal daags wordt in de kerk een korte meditatieve
bijeenkomst gehouden: we zingen een lied, dan volgt stilte, er klinkt een tekst, dan is het nog even stil en
zingen we nog een lied - elke dag om 08.00, 12.00 en 16.00, begeleid door Jolanda Tuma, Anjet van Linge
en anderen.

welkom
Je bent de hele dag welkom om te luisteren, stil te zijn, te zitten, een woord te kiezen, te kijken of mee te
zingen. De kerk is open van 8 tot 17 uur.
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